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E-mail: info@demars.nl 
 

mailto:info@demars.nl


3 

 

Colofon  
 

Redactie:  

Burg. Raymakerslaan 12; 5361 KE Grave 

Email jettyjanssen9@gmail.com   

Onder verantwoordelijkheid van Dagelijks Bestuur 

Secretariaat: Mw. M. van de Ven-Dekkers.  

De Quaylaan 59; tel. 0486-472788 

E-mail:   kbograve1@gmail.com   

Website: www.kbograve.nl 

Banknummer: NL 65 RABO 0117105627  

t.n.v. Penningmeester Senioren KBO Grave.  

Soosactiviteiten:  

Verenigingszaal 1ste etage Catharinahof.. 

Inleveren kopij bij: e-mail:  jettyjanssen9@gmail.com   

Vóór 20 augustus 2024 

Drukwerk verzorgd door: 

Adriaans drukwerk (Jolanda Adams) 

Bezorgers: 

Leden van Senioren KBO Grave. 

Dit blad wordt als bijlage gevoegd bij blad “ONS” 

Advertenties: 

Mochten er belangstellende middenstanders in Grave en omgeving zijn 

die in dit blad een advertentie tegen een vergoeding willen plaatsen 

voor hun bedrijf dan is dat mogelijk.  

A-5: Hele   blz. €125,00;  

A-5: Halve blz. €  50,00;  

A-5: ¼ blz.        €  25,00;  

Alles per kalenderjaar.  

Meer informatie: secretariaat. 

ps. Rubriek vraag en aanbod is gratis. 
 

 

mailto:jettyjanssen9@gmail.com
mailto:kbograve1@gmail.com
http://www.kbograve.nl/
mailto:jettyjanssen9@gmail.com
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Van de redactie “ONS BUUKSKE” 
 

 

Heeft u een leuk idee voor in het Buukske laat het dan de redactie weten. 
 

 

Zorg/ontmoetingscentrum Catharinahof 
                                     
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Samen voor een actief en ontspannen ouderenbeleid 
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Bestuur 
 

Samen kan het bestuur en de jubileum commissie terugkijken op een 

fantastisch feest van ons 75 jarig bestaan. 

De opbrengst van de collecte tijdens de eucharistieviering was € 208,00 en is 

gestort naar de schichtig Grannies2Grannies.  
Een prachtig bedrag € 480,00 hebben we kunnen storten die we hebben 

ontvangen met ons 75 jarig jubileum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met 148 leden zijn wij op zomerreis naar Barneveld en Overloon 

het waren alle dagen prachtige en gezellige.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur kan u mededelen dat Peter Hendriks om 

persoonlijke reden is gestopt als bestuurslid. 

Er is weer een vacature voor een secretaris 
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FEEST 
 

Eindelijk was het zover! 

De zaal was geregeld, de catering besproken, de ballonnen besteld, de 

uitnodigingen verstuurd,  

de muziek ingehuurd,  pastoor en koor afgesproken, programma samengesteld, 

en vergaderd… vergaderd… vergaderd……..maar het werd een prachtig feest! 

Dat zeg ik niet alleen omdat ik toevallig een blauwe maandag mee heb mogen 

doen met de “jubileumcommissie”, maar ik heb tijdens de festiviteiten twee 

dagen doorgebracht in de theaterzaal van Catharinahof en daar heb ik mijn 

oren en ogen goed open gehouden!! 

Het begon ‘s morgens op 15 mei in de kerk met een 

Eucharistieviering,  
want tja, je bent de K(atholieke) BO of je bent het 

niet!  Het was een mooie dienst!  

Na afloop gingen we door naar 

Catharinahof, daar werden we 

ontvangen met koffie en een 

lekker petit-fourtje, en  
net als altijd werd er weer lustig 

op los gebuurt en bijgekletst. 

Op het toneel was er een presentatie van de mini-

midgetgolfbaan die Rob 

Arts had gemaakt voor de leden. Het zijn zes 

banen en elke baan is versierd met een 

afbeelding van een gebouw of een andere 

bezienswaardigheid uit Grave.  

Zelf ontworpen, zelf gebouwd en piekfijn 

afgewerkt. Complimenten!! 

Als het mooi weer wordt kun je je uitleven op het terras bij de 

verenigingsruimte. 

Tussen de middag was er een lunch, goed verzorgd 

door de mensen van het restaurant. 

Het was lang geleden dat ik karnemelk op had, 

lekker hoor!! 

Er werd intussen druk gefotografeerd o.a. door 

Anton van de Werff. 
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Intussen had Leon uit Liesel zijn spullen klaargezet en 

wij waren er ook helemaal klaar voor! 

Leon had zijn uiterste best gedaan om de muziek aan 

onze leeftijd aan te passen zei hij, maar daar had ik zo 

mijn twijfels over, óf ik was te jong óf ik was te oud. 

Gelukkig waren er nog 149 andere mensen op het feest 

en die hadden de grootste lol, dus “nie mauwen 

Weberink!” 

Er werd onder de bezielende leiding van de dames van 

het restaurant voorzichtig een polonaise ingezet met 

rollator en al en iedereen had schik. 

Na: “het buske van Leon” was het pauze, en werden er de nodige drankjes en 

versnaperingen rondgebracht. Toen stapte Jetty het toneel op en kondigde 

Super- Stien en Turbo- Toos aan. 

Twee dames op leeftijd, zullen we maar zeggen. 

Voor de kenners onder ons een soort Snip en 

Snap- figuren, die een paaldans-act hadden 

ingestudeerd. 

Wat daar aan vooraf was gegaan en hoe ze op 

dat idee waren gekomen werd uitgebreid verteld, 

door Toos, want Stien zei helemaal niets, ook al 

werd ze regelmatig aangespoord door Toos.  

Ze bleef stoïcijns zwijgen en verblikte of 

verbloosde niet.  

Via telefoonseks en paaldansen  kwamen ze 

uiteindelijk bij “De 

Kwien”van Engeland terecht waar ze van een high tea 

genoten! Het lukt natuurlijk niet om hier alles te   vertellen, 

maar de hilarische dans om een grote paal zittend in een 

rolstoel blijft me bij, evenals de kwastjes op de beha van 

Toos. Stien die goed breien kan had voor de gelegenheid 

een “dames-slipje “ gebreid, in gerstekorrelsteek en mét een 

picootje! Na afloop kon men zich opgeven voor een cursus 

paaldansen. 

Dat deed ik toch maar niet, ik ben al blij dat ik zonder lift 

de trap op kom!! 

Toen de dames vertrokken waren, was er weer muziek en 

werd er opgeruimd, want het officiële gedeelte zou gaan 

beginnen. De genodigden voor de receptie arriveerden en 
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brachten behalve hun felicitaties  en goede wensen 

ook kadootjes mee in de vorm van een fles wijn of 

een envelop met inhoud. Van een van hen hoorde 

ik ook dat onze afdeling van de KBO de oudste 

van Brabant is. Breda is in hetzelfde jaar opgericht 

maar dan in december. Dus wij waren eerst ha, ha, 

ha!Je kan maar ergens lol om hebben! 

Na een klein uurtje was dat ook afgelopen en 

gingen we moe maar voldaan een hapje eten en 

naar huis. 

En toen kwam de tweede dag.  

In principe was die eigenlijk hetzelfde als de 

eerste behalve dat er nu geen viering in de kerk was. 

Er was weer koffie en gebak, er waren weer versnaperingen er was weer 

lekker eten. Leon was er ook met muziek waar deze keer meer schwung in zat.  

Er werd gedanst en polonaise gelopen en ook de dames Toos en Stien waren 

weer present. 

Er werd gelachen en ik denk dat een paar Tena-ladies hun diensten wel hebben 

bewezen. 

Maar aan alles komt een eind, ook aan deze festiviteiten. 

Jetty bedankte iedereen voor zijn en haar inzet, zelf werd ze ook bedankt en ze 

kreeg een mooie bos bloemen als een klein blijk van grote waardering. 

Iedereen die mee had geholpen met de organisatie van deze twee dagen ging 

op de foto en toen was het afgelopen.  Het was een mooi 

feest geweest! 

Ik heb GENOTEN, en veel leden met mij, maar mensen wat 

was ik moe, total-loss! En dan heb ik nog niet eens het 

meeste werk gedaan, alleen maar meegelopen en 

meegedacht. 

Respect voor het bestuur, want er komt wat bij kijken hoor, 

bij zo’n feest.    

Als Jetty nog eens vraagt: “Thea kunde gij….?”, denk ik 

eerst eens goed na voor ik ja zeg. 

Maar natuurlijk kan ik…. 

 

Thea W. 
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Om alvast te noteren in uw agenda 2024 
 

Kienen  

Donderdag 25 juli geen kienen in augustus 2024 
Tijd: 19.30 uur. 

Waar: Catharinahof in de verenigingsruimte 

Koninginnedijk 252 Grave. 

 
 

 
Geen soosmiddagen i.v.m. vakantie  

Vanaf 12 aug t/m 1 september 2024 
 
 

 

 

Opening seizoen  

Dinsdag 3 september 2024 
Tijd:14.00 uur  

Waar: Catharinahof in de verenigingsruimte 

Koninginnedijk 252 Grave. 

We zullen dan ook de foto’s van het  

jubileum en de zomerreizen laten zien 

De mini golf baan zullen we dan ook inwijden 

 
 

Vrijwilligersfeest  
Zaterdag 19 oktober 2024 

Verder informatie volgt nog. 
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Sinterklaas  
Woensdag 27 november 2024 

Tijd:14.00 

Waar: Catharinahof in de theaterzaal 

Koninginnedijk 252 Grave. 

 

 

 

Kerstviering  

Vrijdag 20 december 2024 

Tijd:14.00 uur  

Waar: Catharinahof in de verenigingsruimte 

Koninginnedijk 252 Grave. 

 
 

Nieuwjaarsborrel 
Donderdag 2 januari 2025 
Tijd:14.00 uur  

Waar: Catharinahof in de verenigingsruimte 

Koninginnedijk 252 Grave 
 

 
 
 
 

 

Welzijn Ouderen Grave 
Secretariaat: Anja van Kempen 

Bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag  

en vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur  

op het volgende telefoonnummer 0486-729004 

Bezoekadres: Rogstraat 22 5361 GR Grave 

Email: info@welzijnouderengrave.nl 

Website: www.welzijnouderengrave.nl 

 

mailto:info@welzijnouderengrave.nl
http://www.welzijnouderengrave.nl/
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Ieder mens heeft een laatste wens 
 

Nog een laatste maal het ouderlijk huis 

zien, naar familie toe of een dagje naar het 

strand. Het lijken wensen die heel 

eenvoudig te vervullen zijn, maar voor 

mensen die niet lang meer te leven hebben, 

is dat echt niet altijd vanzelfsprekend.  

 

 

 

Wens Ambulance Brabant brengt 

terminaal zieke mensen nog één 

keer naar hun favoriete plek.  

U wordt die dag begeleid door 

professionele vrijwilligers.  

De ambulances zijn uitgerust met 

comfortabele brancards.  

Ook kan een familielid met u in de 

ambulance mee. 

  

 

 

Het vervoer met de ambulance is kosteloos. Kent u iemand die ernstig ziek is 

of hebt u zelf nog een laatste wens? Wens Ambulance Brabant regelt het graag 

voor u! 

Het is mogelijk om tijdens de soosmiddagen een bijdrage in de daarvoor 

bestemde bus te doen. Het geld dat u stort in onze collectebus wordt voor de 

volle 100% besteed. Ook is het mogelijk uw bijdrage te storten op ons 

banknummer NL 65 RABO 0117105627 onder vermelding van bijdrage 

Wens Ambulance  

Een prachtig bedrag € 480,00 hebben we kunnen storten die we 

hebben ontvangen met ons 75 jarig jubileum 
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Activiteiten 
 
A: Soosmiddagen. 

Elke dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag in de verenigingsruimte 1ste etage 

Catharinahof. 

 
 

 

B: Wandeltochten “Sportief Vooruit”.  

Elke 2de en 4de maandagmiddag van de maand.  

Informatie: Herman Toonen tel: 0486-472158 

                                               

 

 

C: Fietstochten “Er op uit”. 

Elke woensdagmiddag. 

Geen winterstop bij goed weer gaan we fietsen.  

Informatie: Henk Schuchard tel: 0486-471973 

                                               

 

 

D: Hobbyclub. 

Elke dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur. 

Informatie: Jopie van Dijk-Kreijtz tel: 0486-474877 

 

 

 

E: Biljarten.  
Dagelijks biljarten tijdens de soosuren. 

Kosten zijn één muntje per half uur dat je kunt kopen 

voor € 0,65 bij een van onze soosdames. 

Alleen als er geen competitie is. 

Externe competitie op dinsdagmiddag. 

Informatie: Gerard Kroon tel: 06-33710755 

Interne competitie biljarten op vrijdagmiddag. 

Informatie: Mari Michels tel: 06-12283934 
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F: Koersballen. 

Elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur.  

Informatie: Frans Fransen tel.:0486-471223     

 

 

 

H: Kienen.  

Maandelijks op de laatste donderdag van de maand  

staan ze weer paraat voor u.  

 

 

 

 

I: Liederentafel “Ons Plezier” 

Elke 1ste dinsdag van de maand. 

Aanvang 14.00 uur. Protestantse kerk Bagijnenstraat 

Inlichtingen: Marlie v.d. Ven-Dekkers tel:0486-47278 
 

 

 

J: Scootmobieltochten “De Meerwielen” 

Elke 3de donderdag van de maand. 

Bij slecht weer gezellig samenzijn  

Informatie: Lucia Vloet tel: 06-27487736  

 
 

Zelfgemaakte kaarten verkoop. 
Het is ook mogelijk om tijdens de soosmiddagen zelf gemaakte kaarten te 

kopen. De kaarten kosten € 1,00 per stuk  

 

 

 

 
 

 

 
 

tel:0486-47278
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UITNODIGING KOERSBALLEN 
 

 

Koersballen is een prachtig spel. 
 
Koersbal is van oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins 
op “jeu de boule” 
Omstreeks 1980 is de sport overgewaaid naar Europa. 
 
Bewegen is gezond en daarom wordt In het kader van  
” Meer bewegen voor Ouderen ” steeds meer koersbal gespeeld. 
 
Heeft u ook zin om een balletje te komen gooien. Dat kan!! 
 
Kom dan gezellig kijken en meedoen 

 
 
Elke donderdagmiddag 
van14.00 tot 16.00 uur 
Waar : Catharinahof in de verenigingsruimte 
Koninginnedijk 252 Grave. 
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Kampioenschap Biljartclub “Maaszicht”2023-2024 
 

Het was best een spannend seizoen. Jammer dat ons lid Pieter van Velzen is  

overleden, ons medeleven hierbij. Een nieuw lid Paul Habets kwam zijn plaats 

innemen, halverwege het seizoen, waarvoor onze dank. Een aantal 

geblesseerden, niet van het biljarten, konden een korte of langere tijd niet 

deelnemen aan de competitie. Toch is alles nog op zijn pootjes terecht 

gekomen. De laatste wedstrijd is gespeeld op 18 mei, waardoor de kampioen 

voor het seizoen 23-24  bekend is geworden. 

 

Op de laatste competitiemiddag werd het nog echt spannend. 

De eerste 5 leden lagen maar enkele matchpunten uit elkaar en het kon dus 

nog alle kanten uit. Alleen 4 personen moesten nog inhaalwedstrijden spelen. 

Zowel Marcel als Mari moesten zelfs 2 wedstrijden spelen.  

Marcel tegen Mari en Paul 

Mari tegen Marcel en Harry 

De eerste wedstrijd van Marcel tegen Mari was best spannend. Uiteindelijk ten 

voordele van Mari 46 tegen 29. 

Daarna moest Mari onmiddellijk tegen Harry spelen en ook die was 

uiteindelijk ten voordele van Mari 31 tegen 19 

Als laatste speelde Marcel nog een inhaalwedstrijd tegen Paul. Hij wist deze 

wel te winnen maar niet voldoende om kampioen te worden. 23 tegen 8, 

jammer maar goed gedaan Marcel. 

 

Op de 4de plaats geëindigd:   Herman Toonen 251 punten 

3de plaats    Marcel Grotenhuis 253 punten 

102,19 % caramboles 

2de plaats    Toon Roelofs  253 punten 

102, 23% caramboles 

En dus 1ste    Mari Michels  256 punten 
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Onze felicitaties gaan uit naar Mari Michels, die ook in oktober onze club zal 

vertegenwoordigen bij de wedstrijden om de Kampioen der Kampioenen in 

Velp.  

 

In September vangen we aan met de nieuwe competitie.  

De vrijdag na Graafse kermis 6 september zal de vergadering plaats vinden. 

De deelnemers ontvangen nog een uitnodiging daarvoor. 

De zaterdag daarna 14 september, zal een feestelijke bijeenkomst zijn met de 

uitreiking van de beker aan de kampioen. Met wat eten en drinken. 

Ook hiervoor volgt een uitnodiging. 

Vrijdag 20 september zijn dan de eerste competitiewedstrijden weer. 

 

Namens het bestuur Mari Michels, wedstrijdsecretaris/penningmeester. 

mei 2024. 

 
 

 

Goed om te weten.  
 

 

Vitaal oud worden. 

 

Vitaal blijven kan door goed voor jezelf te zorgen. Dit houdt in dat je zo een 

gezond mogelijke leefstijl aanhoudt: gezond eten, voldoende bewegen, niet 

roken en een goede nachtrust. Doe iedere week minstens 2,5 uur aan 

'matige/intensieve' inspanning, zoals wandelen, fietsen of tuinieren. Verspreid 

dit over meerdere dagen. Doe 2 keer per week aan spier- en botversterkende 

activiteiten, gecombineerd met balansoefeningen. 

Door te bewegen laat je je bloed, zuurstof en energie door heel je lichaam 

stromen en voer je eventuele afvalstoffen af. Door te bewegen behoud je je 

fitheid ook als je ouder wordt. Blijf je hersenen ook uitdagen en doe 

regelmatig dingen waarvoor je moeite moet doen, bv maak een puzzel of doe 

spelletjes.  

Advies: neem fysiek niet de gemakkelijkste weg, span je in en laat ook je 

hersens kraken, maar kies je er voor om het bij plannen maken te laten is dat 

ook jouw keus.  

 

Niek Marcellis 
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Kort verslag van zomerreis 12 juni 2024. 
 
Met enig voorbehoud liepen we naar de bus rond 08.15 uur om een aanvang te 

maken met de dagtrip uitgeschreven door Senioren KBO Grave. Waarom 

voorbehoud zult u zeggen voor een bijdrage van maar €55,00 een hele dag 

onder de pannen is toch niet niks. Maar het was niet de prijs, maar allereerst 

de weersverwachtingen voor de dag; 

Koud, regenbuien en af en toe zon. 

Tevens dachten we aan het bezoek aan 

het pluimveemuseum waar het proesten, 

niesen en hoesten niet van de lucht zou 

zijn met al die kippen. Maar wat is het 

geval. De zon scheen toen we bij de bus 

kwamen. Die stond al klaar en we 

werden hartelijk ontvangen door Annie 

Litjes als vertegenwoordiger van het bestuur en zij noteerde alle namen van de 

leden die meegingen. Goed half negen kwam ook de tweede bus aanrijden en 

vertrokken we richting Barneveld. De chauffeur heette ons allemaal hartelijk 

welkom en tevens kwam de voorzitter Jetty Janssen even in de bus om ons een 

gezellige dag te wensen. Zij zat namelijk in de andere bus. De chauffeur gaf te 

kennen dat hij niet via de snelwegen zou rijden, maar gezellig via 2-

baanswegen dwars door de natuur richting Barneveld. Dat ging prachtig totdat 

we tegen 09.45 uur in Barneveld aankwamen en er aldaar wegversperringen 

waren, uiteraard zonder verwijzingen naar ons museum. De kerk aldaar 

hebben we 3 maal gezien meen ik. Maar door onze geweldige chauffeurs 

kwamen we toch op de juiste plaats aan, alwaar we verwelkomd werden door 

een aantal vrijwilligers die ons wegwijs zouden maken in het museum. Maar 

eerst!!!. 

Een heerlijk kop koffie of thee met appeltaart. Toen iedereen die verorberd 

had werden we in groepen ingedeeld en ging de rondgang van start. 

Verhelderend werden we ingewijd in de ontwikkeling van de Nederlandse kip; 

Het leggen door de kippensoorten van de eieren en de verwerking daarvan 

door de jaren heen. En helemaal geen last van rondvliegende veren en ander 

kippenstof. 

Een gang naar de veiling was ook gepland en dus werden er doosjes eieren 

geveild en wat andere leuke snuisterijen. 
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Rond 12 uur werden we weer in het restaurant verwacht, waar ons een 

heerlijke lunch wachtte in de vorm van  een kop kippensoep, waarom niet?, en 

schalen met heerlijke broodjes en uiteraard een gekookt ei!!!! 

Tegen 13.15 uur was dat afgelopen en konden we nog even op ons  

gemak door het museum en het winkeltje, wat uiteraard niet mag ontbreken in 

dit museum. 

Om 13.45 uur werden we weer bij de bussen 

verwacht en gingen we richting Harderwijk 

via Garderen en Ermelo. Rond 14.30 uur 

scheepten we in op de rondvaartboot, 

prachtige ruime boot, waar we heerlijk in het 

overdekte gedeelte konden zitten en genieten 

van koffie/thee, of wat anders drinkbaars en 

onderwijl luisteren naar het verhaal van de 

Randmeren en de omgeving. Het bleef heerlijk weer, niet warm maar wel 

droog en regelmatig een zonnetje. Tegen 16.00 uur was dit weer voorbij en 

voeren we naar de gereedstaande bussen, die ons weer richting Grave- 

Escharen- De Brouwketel zouden brengen voor het buffet. Ook nu weer 

heerlijk dwars door de Veluwe via Nunspeet; Garderen; Stroe; de Harskamp; 

en zo richting Nijmegen en Grave. Zonder noemenswaardige files. 

Mooi op tijd kwamen we aan bij de 

Brouwketel, waar een heerlijk koud en warm 

buffet op ons wachtte en dat liet eenieder zich 

goed smaken.  

Tijdens dit buffet sprak de voorzitter KBO nog 

een dankwoord aan diegenen die dit allemaal 

voorbereid  hadden en een van de leden 

bedankte namens alle aanwezigen iedereen die 

deze dag tot zoiets prachtigs hadden gemaakt. 

Toch moesten we rond 20 uur weer in de bus om naar onze uitstapplaats 

gebracht te worden, want ook onze geweldige chauffeurs waren aan hun rust 

toe. Zoals dat altijd heet. Moe maar voldaan stapte iedereen uit en ging 

huiswaarts. Zoals u kunt lezen was het een heerlijke dag, waar alleen de 

thuisblijvers spijt van hebben. Volgend jaar een nieuwe kans. 

 

Een dankbare deelnemer 

Mari Michels 
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Zomerreis Barneveld  20 juni 2024 
 

“Wáár gaan we naar toe??? Plúímveemuseum???” 

Echt waar, ik wist niet dat het bestond. 

Had ik natuurlijk wél kunnen weten, want er is zowat overal een museum 

voor. Gelukkig hebben we een bestuur dat het wel wist dus gingen we op 20 

juni welgemoed op pad naar Barneveld, de “kippenstad”, want waar zou zo’n 

museum anders kunnen zijn.  

We hadden mooi weer en aan het gekakel in de bus te horen had iedereen er 

zin in. Alex de chauffeur wist onderweg allerlei weetjes te vertellen, o.a. waar 

de namen Betuwe en Veluwe vandaan komen.  

Voor de geïnteresseerden: Veluwe betekent arme grond en Betuwe rijke 

grond. De Veluwe heeft nl. zandgrond er die levert minder op dan de rijke klei 

van de Betuwe. Dat zou je anders aan de huizen niet zeggen, want er staan 

prachtige villa’s op de Veluwe. 

Zo tuften we lekker op Barneveld aan, tot dat de 

bus in Renkum de kuren kreeg. Met horten en 

stoten bereikten we restaurant Campman.  

Op kosten van de firma Toonen dronken we daar 

op het terras in de zon een lekker kopje koffie.  

Tja, de een zijn dood is de ander zijn brood. 

Er kwam een andere bus die ons naar Barneveld 

bracht, waar 

de koffie en 

appeltaart klaar stonden. 

De rondleiding door het museum vond ik 

echt de moeite waard. Gert-Wouter, da’s 

weer een wat anders dan Erik-Jan, was 

onze gids. Enthousiast en met kennis van 

zaken wist hij alles goed uit te leggen over 

het ontstaan van kippenrassen, over de ontwikkeling van de pluimveehouderij, 

over het leven van kippen in het algemeen, en 

over scharrelkippen, de kippen- en 

eierhandel, en de plaats die Barneveld daarin 

inneemt. We zagen kuikentjes van een paar 

dagen oud, eentje viel in slaap in de grote 

handen van Gert, die het weer heel 

voorzichtig onder de warme lamp zette. Dat 

was heel vertederend, maar vergis je niet!  
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Als je hoort hoe een kip wordt gebruikt en gemanipuleerd voor ons mensen, 

dan wordt je daar niet vrolijk van. Tenminste ik niet.  

Eerst zoveel mogelijk eieren leggen in zo kort mogelijke tijd, dan zo snel 

mogelijk groeien voor de consumptie, om uiteindelijk, op een min of meer 

kipvriendelijke manier, in de soep terecht te 

komen. En wij maar smullen!  

Toen naar de veiling, dat vond ik hartstikke 

leuk, vooral toen “mijnen Bert” een handdoek 

met kippetjes voor me scoorde.  

Die weet hoe leuk ik die beesten vind! Hij is 

natuurlijk allang blij dat hij er zo vanaf komt 

en dat er geen kippenhok in de tuin staat! 

Na afloop was er lekkere kippensoep met een 

broodje en, hoe  kan het anders, een eitje! 

Ik dacht nog even snel naar het winkeltje te 

gaan, maar dat viel tegen, het pin-apparaat was 

kapot dus laat dat snel er maar af. 

Wij weer in de bus en daar gingen we op weg naar de 

Randmeren voor de rondvaart met de  ms. 

Jacqueline. Ik vond het heel gezellig; de drankjes 

smaakten goed en het personeel was erg vriendelijk. 

Ondanks dat er weinig te zien was buiten en ondanks 

dat het weer niet zo best was heb ik me goed 

vermaakt. Ik weet niet of er behalve steenkolen-

engels ook steenkolen-duits bestaat, maar de kapitein 

deed er gruwelijk zijn best op! 

En toen was het tijd om 

terug te gaan naar de 

Graaf. 

Alex had een mooie route uit gezocht en dat ging 

heel goed, tot dat er een file voor ons stond! 

En wat voor een…het is wel deprimerend als je 

zo’n eind voor je uit kunt kijken! 

Gelukkig was daar de snoeptrommel als troost. 

We deden er flink lang over en volgens mij was 

onze chauffeur blij dat er af en toe een busbaan 

was! Maar je zal mij niet horen klagen ik zat lekker 

warm een beetje te doezelen. 
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Iets later dan gepland was daar de “Brouwketel “met een 

lekker buffet,  

Als een waardig slot van een “práach dag”, zoals ze in 

Utrecht zouden zeggen. 

 

Trouwens we weten nu wie er eerder was: de kip of het ei!                                            

Maar dat ga ik hier niet vertellen, want dan is de lol eraf!

  

Thea W. 
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Woordzoeker 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uitkomst van de puzzel kunt u inleveren bij het secretariaat of Annie Litjes 

Infirmerie 39 tot 20 augustus 2024 .De prijswinnaar maken we bekend in het 

buukske van de maand sept/okt . De winnaar van mei / juni 2024 is 

Mevr.v.d Broek de uitslag is Lentedag 

U allen heel veel puzzel plezier. Wij zorgen dat de prijs bij u komt. 
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- De leien aan de westzijde van de kerk worden 
vervangen. De instandhoudingswerkzaamheden 
gaan 24 weken in beslag nemen.  
- Wilt u de digitale nieuwsbrief van onze parochie 
ontvangen? Stuur ons een e-mail.  
 

Welkom bij de Eucharistievieringen in de St. 
Elisabethkerk van Grave: 
 
Datum:     Tijd:    Koor: 
Zondag 07 juli            10 uur      Schola 
Zondag 14 juli            10 uur      GK Christus H’vaart 
Zondag 21 juli            10 uur      Schola (cantors) 
Zondag 28 juli            10 uur      - 
Zondag 04 augustus  10 uur      - 
 

- Elke dinsdag om 10.30 uur in Catharinahof. 
- Van woensdag t/m zaterdag is er om 09.30 uur in de 
Hemelvaartzaal een Eucharistieviering.   
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           Adres: Hoogeweg 9,  5364 NK Escharen,  Tel.  0486 – 47 42 81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               kijk op onze website www.brouwketel.com 

 

Het BBQ seizoen is weer begonnen, 

 
4 stuks vlees per persoon of een mix van de genoemde vleessoorten 

 

Pakket 1                                     Pakket 3  

Barbecueworst   Huisgemaakte hamburger 

Huisgemaakte Hamburger 3 stokjes saté  

Huisgemaakte Drumstick Filetlapje 

3 saté stokjes   Italiaanse spies 

Kipfilet    Lamskotelet 

Speklapje   Kip op stok 

Filetlapje   Anguspies 

Shaslick   Witvis 

Prijs per persoon € 16,75 Prijs per persoon € 20,50 

 

Pakket 2    Portie extra vis bestellen € 5,00  

Barbecueworst   Zalmfilet of visspiesje of scampi’s (5 stuks) 

Huisgemaakte Hamburger   

3 saté stokjes                              Barbecues zijn inclusief  

                                                    opgemaakte rundvleessalade 

Biefstukje   vier soorten rauwkost, koude sauzen, satésaus,  

Kip op stok   stokbrood met kruidenboter en fruitsalade. 

Sparerib   Inclusief porseleinen borden, bestek, servetten,  

Filetlapje   gasbarbecue met gas, barbecuegereedschap, 

Dijfilet    opschepbestek, bezorgen, ophalen en afwas. 

 

Prijs per persoon €  17,75 Bezorgen vanaf 10 personen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Pakket 3 
Barbecueworst 

http://www.brouwketel.com/
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