
 
Een middagje uit naar klompenmakerij 

DEN DEKKER in Dussen    

 

 

Een unieke ervaring vol ambacht en heerlijke verwennerij 

De middagzon stond hoog aan de hemel, het weer nodigde uit tot een uitstapje 

en dan is er geen betere bestemming dan de sfeervolle klompenmakerij in 

Dussen. Buschauffeur Bert had gezorgd voor een prima bus met airco en nadat 

om 12.30 uur de 35 mensen waren ingestapt kon de reis beginnen. Chauffeur 

Bert zorgde voor een ontspannen sfeer en wist heel wat feitjes onderweg te 

vertellen terwijl we ook nog konden genieten van het prachtige landschap 

waar we doorheen reden.  

Warm welkom met koffie, thee en gebak 

Bij aankomst op de klompenmakerij werden we hartelijk ontvangen door 

klompenmaker Peter, de gastvrije eigenaar. We werden uitgenodigd in een 

gezellige ruimte ook (souvenir)winkel, waar een dampende kop koffie of thee 

vergezeld van een royaal stuk gebak, op ons stond te wachten. Dit kleine 

moment van verwennerij gaf ons de gelegenheid om even te ontspannen en de 

sfeer van de klompenmakerij in ons op te nemen. 

Een reis door de geschiedenis van de klomp 

Na deze smakelijke start begon het echte avontuur. Klompenmaker Peter 

vroeg op een ludieke wijze via een oud belletje de aandacht en nam ons mee 

naar zijn werkruimte. We kregen eerst een stukje geschiedenis over de 

klompenmakerij. Na drie generaties familie van Gennip van 1871 tot 2002 

werd dit bedrijf overgedragen aan de huidige eigenaar Peter den Dekker. Peter 

liep er als kleine jongen na schooltijd al rond en werd in 2002 fulltime 

klompenmaker, zijn droombaan.  

Hierna gaf hij ons op humoristische wijze een uitgebreide uitleg over de 

verschillende soorten klompen (hout van populieren/wilgen) en hun rijke 

geschiedenis. Wist je dat klompen al eeuwenlang niet alleen functioneel, maar 

ook een kunstvorm zijn? Van de eenvoudige boerenklomp tot prachtig 

versierde exemplaren voor speciale gelegenheden, elk paar vertelt een eigen 

verhaal zoals bijvoorbeeld de klomp met aan de voorzijde een krul. Deze 

worden nu nog gebruikt door vissers om hun netten met de voet aan de grond 

te houden, de netten dan omhoogtrekken en eventuele gaten te herstellen. 



Mooi was ook de smokkelaarsklomp, deze klomp heeft het hakgedeelte onder 

de voorvoet zitten, idee is dat eventuele sporen de andere richting op gaan! 

De magie van oude machines 

Peter gaf een interessante, leuke en uitgebreide uitleg over de meer dan 

honderd jaar oude machines die nog steeds in gebruik zijn om de klompen te 

maken. We hebben de oude machines daadwerkelijk in werking gezien. Het 

was fascinerend om te zien hoe deze ambachtelijke apparaten, met precisie en 

vakmanschap, ruwe stukken hout omtoverden tot perfect gevormde klompen. 

Het proces, dat varieerde van zagen en schaven tot boren en gladmaken, was 

enorm boeiend. 

Na deze bijzondere ervaringen gingen we met een lach op ons gezicht terug 

naar de winkelruimte om nog een half uurtje rond te kijken naar de prachtige 

werkstukken die er lagen. We hebben de omzet van Peter verhoogd door 

diverse spulletjes te kopen zoals klompvogelhuisjes, grote/kleine klompen, 

sieraden en meer. 

Een heerlijke afsluiting in de Brouwketel 

Na het boeiende bezoek aan de klompenmakerij bracht de bus ons naar het 

bekende restaurant de Brouwketel waar de dag werd afgesloten met een 

voortreffelijk diner. Tijdens het diner werd er volop gesproken over de 

klompenmakerij van Peter. Niet vergeten werd om de vele vrijwilligers en het 

bestuur voor deze mooie middag te bedanken met een luid applaus! 

Rond 19.30 uur werd er weer in de bus gestapt om naar het opstappunt te gaan 

en 10 minuten later was het reisje ten einde. 

Een geslaagde middag  

Het middagreisje naar de klompenmakerij in Dussen was een groot succes. We 

hebben genoten van een zonnige, gezellige middag met een heerlijk diner als 

afsluiting. 

          Jos Pluym      

 

 

 

 


