
Zomerreis 19 juni 2025 
 
Met 73 personen, verdeeld over 2 

bussen, vertrokken we op 19 juni voor 

onze jaarlijkse zomerreis. Het 

openluchtmuseum in Lievelde, in de 

achterhoek, was ons eerste doel. De 

heenreis verliep voorspoedig en de 

stemming was best. Bij aankomst werden we opgewacht door een vriendelijke 

gastheer. In een authentieke ruimte waren de tafels gedekt met diverse soorten 

gebak. De eerste uitdaging was: ‘bij wie zal ik gaan zitten en voor wek 

gebakje kies ik!!’ Nadat we voorzien waren van de nodige vitamientjes kregen 

we een korte inleiding over het museum Erve Knots. Het heeft veel te bieden 

zoals een herberg, restaurant en natuurlijk het openluchtmuseum. In het 

museum word je mee teruggenomen naar de leef- en woonsituatie van boeren 

uit in het verleden. Complete authentieke boerderijen geven een goed beeld 

hoe men zich wist te redden met primitieve, doordachte middelen. Wij werden 

verdeeld over 3 groepen voor de rondleiding. De gids van onze groep was een 

84-jarige man die daar gewoond zou kunnen hebben. Met zijn lengte kon hij 

gestrekt in de bedstee liggen. Gelet op onze leeftijd zou hij een (oudere) broer 

van ons kunnen zijn. Zijn uitleg was vakkundig en serieus. Toen hij vertelde 

over het ondergeschoven kindje 

zag je een herkenning bij velen van 

ons. Voor anderen die deze uitleg 

niet hebben meegekregen even een 

korte uitleg. ‘Wanneer de bedstee 

van de kinderen afgeladen vol was, 

werd het volgende kindje in een 

kistje onder de bedstee van de 

anderen kinderen geschoven’. 

Omdat wij veel wisten of denken te 

weten over de gebruiksvoorwerpen 

uit die tijd had Bert, onze gids, een moeilijke vraag aan ons. Hij liet een 

rechtopstaand stuk hout zien met een ronding aan de bovenkant. Hij vroeg ons 

waar het voor diende. Wij gissen, gokken en overleggen. Bert knikte op alle 

antwoorden meewarig nee. Hij vertelde dat daar een schemerlamp aan 

bevestigd werd. Hadden wij nooit kunnen bevroeden dat 200 jaar geleden, 

wanneer je in de opstal zit, je met de ene hand de schemerlamp kunt bedienen 

en met de andere hand de kont van een koe kon aanraken. Na een leerzame 

excursie gingen we aan de lunch. De tafel was gedekt met brood, beleg en een 



slaatje. In de brochure stond dat 

we ook een kop soep zouden 

krijgen. We moesten daar lang 

op wachten, sommigen konden 

dat niet opbrengen en begonnen 

aan het brood. Toen de heerlijke 

kop soep opgediend werd en de 

ballen geteld waren, konden we 

de voortreffelijke lunch 

verorberen. Na de lunch 

vertrokken we naar Doesburg. Onze onvolprezen reisleider vertelde dat het 

bezoek aan het mosterdmuseum voor eigen rekening was. Voor bijna iedereen 

was het dus geen mosterd na de lunch en trokken we in langzame pas richting 

de vele terrasjes. Uitgezakt brachten we daar een uurtje door onder het genot 

van een drankje. Gelet dat we dat ook zelf moesten betalen bleef het bij 1 

drankje. Weer in de bus werden we verrast met een smartlappen medley. De 

chauffeur sprak ons aan, met lieve mensen en vertelde en passent dat er op de 

Waal veel boten varen. Interessant!! Bij de brouwketel aangekomen werden 

we getrakteerd op een voortreffelijk diner en blij verrast met 2 

consumptiebonnen. Het was een zeer geslaagde dag met dank aan de 

organisatie voor het mooie programma en natuurlijk het zorgen voor het 

mooie weer. 
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